
 

 

 

Reisverslag 

Genieten in België, 
Froidchapelle, Wallonië 

1 t/m 8 september 2023 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 1 – Vrijdag 1 september 
 
De vakantie is begonnen. We hadden er zin in. Daniëlle, Edwin, Tineke, Hedwig, 
Wim en Mark. Met de leiding Monique en Jan waren wij compleet. Na een 
lange rit met ons busje en vele files waren wij om half 5 in ons park. Na wat 
boodschappen hebben we in het park patat met kroket of frikandel gegeten. ’s 
Avonds na de koffie nog een wandeling over het park en gingen de meesten na 
een drankje vroeg naar bed.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 2 – Zaterdag 2 september 
 

Ook de eerste nacht in een vreemd bed zat er weer op. Bijna iedereen heeft 

lekker geslapen en om 10 uur zaten we met z’n allen aan het ontbijt. 

Daarna gingen we met het busje naar het stadje Froidchapelle, waar wij 
gezellig rondliepen, een mooie kerk bezochten. daarna gingen we voor een 
consumptie met taart eten op een terrasje.  
’s Middags hebben wij de meeste boodschappen gedaan. 
Tineke en Wim hebben een heerlijke maaltijd Spaghetti Carbonara gemaakt. 
Daarna nog lekker koffie gedronken en een spelletje en een drankje.  
Zo was ook deze dag voorbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

 

 

Dag 3 – Zondag 3 september 
De 2e nacht zat er alweer op. Omdat we naar een Celtic Festival gingen, zat 
iedereen al om half 9 aan het ontbijt. Het busje bracht ons naar een 
parkeerterrein, waarvandaan we met een ander busje naar het festivalterrein 
gebracht werden . hier konden wij volop genieten van doedelzakken, een mooi 
harp en nog andere Keltische muziek. ’s Avonds gingen wij heerlijk uit eten in 
het park. 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

Dag 4 – Maandag 4 september 
 

Vandaag zijn we naar strandje bij het meer geweest. We hebben o.a. gekanood 

en van de zon genoten. Ook ’s middags was het vandaag relaxt bij het huisje.  

’s Avonds aten we heerlijke pannenkoeken welke Tineke en Hedwig gemaakt 

hebben. Ook een spelletje en een avondwandeling voor de liefhebber. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 5 – Dinsdag 5 september 
 

Vandaag wilden we eigenlijk met een treintje langs het meer rijden, maar deze 

bleek buiten het seizoen niet meer te rijden. Maar ook met het busje konden wij 

ook de route van het treintje rijden en onderweg bij een Friterie heerlijke friet 

met een hamburger. In het park eerst nog een heerlijk ijsje en uiteindelijk 

gourmetten wat wij va het park besteld hebben. Op deze warme dag was het 

ook ’s avonds nog heerlijk om buiten te genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

  



 

 

 

Dag 6 – Woensdag 6 september 
 

Vandaag gingen we naar Chimay Expérience met allerlei info over een Belgisch 

biertje. Wie het wilde kon een biertje proeven. Maar de anderen kregen een 

gewoon drankje (zonder alcohol dus). Daarna gingen we nog naar de Abdij 

Notre-Dame de Scourmont. Nog 1 keertje boodschappen doen en heerlijke 

stamppot (weer gemaakt door onze enthousiaste koks). Het was weer een 

heerlijk warme dag 29o, zodat het ook ’s avonds nog heerlijk buiten was. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

Dag 7 – Donderdag 7 september 
 

De laatste volle dag in België. Vanmorgen werden er gemidgetgolft. ’s Middags 

werd er nogmaals gekanood voor de liefhebber op het meer op wederom een 

warme dag. Als afsluiting werd er nog heerlijk gechineest en moest er ook op tv 

nog naar voetballen Nederland – Griekenland gekeken worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

 
 

Dag 8 – Vrijdag 8 september 
 

Het huis moest veegvrij opgeleverd worden. Dus het laatste ontbijt. Extra veel 

beleg om alles maar op te krijgen. .Vandaag de terugweg, nu via Maastricht, 

waar we nog een koffie- c.q. lunchstop maakten, in de hoop geen file te krijgen. 

Dat lukte redelijk, maar vlakbij Nijmegen hadden we toch nog een (korte) file. 

Om 2 uur waren wij weer bij ons beginpunt en kon elke vakantieganger moe 

maar voldaan naar huis, 

Allen bedankt voor jullie aanwezigheid. Jullie waren gezellige reizigers. Wie 

weet tot nog een andere reis. 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

Dit was ons groepje van de vakantiegangers: 

  Daniëlle Tineke Edwin 

 

 

  Hedwig Mark Wim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De begeleiding: Monique en Jan. 
 


